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Lieve Flour werd kamer 235

Tijdens de coronacrisis werd het mij opnieuw duidelijk: in de tv-studio’s bespraken experts
van allerlei pluimage de situatie en mogelijke oplossingen. Zelden hoorde je er de stem van
patiénten. Natuurlijk kwamen slachtoffers aan het woord, maar niet als ervaringsdeskundige.
Met haar boek Ik werd kamer 235 laat Lieve Flour wél haar stem horen. Niet om te klagen,

maar om concreet aan te geven hoe het anders en beter kan in woonzorgcentra.

Kennis heeft status, en dat weten we: de kennis van een er-
varingsdeskundige wordt vaak minder zwaar gewogen dan
die van een professional of academicus. Onterecht, want
pas door verschillende vormen van kennis te combineren,
krijg je een compleet beeld van een onderwerp. Bovendien
helpt het zorgvragers zich minder bescheiden te voelen te-
genover expertise die alleen uit diploma'’s voortkomt.

Die gedachte komt bij me op terwijl ik het boek /k werd
kamer 235, Leven in een woonzorgcentrum en hoe het
anders kan doorblader, dat in juni door Politeia werd uit-
gegeven. Auteur Lieve Flour, 81 jaar, woont al lang in een
woonzorgcentrum en heeft daardoor een goed gefundeerd
oordeel. Ze heeft eerder al laten zien dat ze scherp kan
schrijven, bijvoorbeeld via haar blogs voor vzw Patient Em-
powerment, en nu ligt er een boek van 254 pagina’s.
Lieve Flour: “Tot hiertoe ontbrak een boek waarin de rollen
min of meer werden omgedraaid. Er zit een groot verschil
tussen de cijfers in wetenschappelijke studies en de lijfe-
lijke praktijk van elke dag. Het boek spitst zich juist toe op
die praktijk. De manier waarop de zorg wordt verleend, be-
paalt de kwaliteit van het verblijf in een woonzorgcentrum”
Vraag gestuurde zorg: Elk systeem heeft processen, pro-
cedures en regels nodig om te functioneren. Ze zijn be-
langrijk, maar vormen slechts middelen om het uiteindelijke
doel te bereiken. Soms dreigt dat doel echter uit het oog
verloren te worden, en wordt het strikt volgen van regels en
procedures een doel op zich.

Lieve Flour: “Veel zorgverleners denken dat technische ex-
pertise en het monopolie op zorghandelingen, opgedaan
tijdens hun opleiding, het welzijn van bewoners bepalen.
Als die aspecten kloppen, is alles in orde. Maar dat is het
niet. Soms denken ze dat aanbodgestuurde en taakge-
richte zorg efficiént is en tijd bespaart. De praktijk toont
echter dat vraaggestuurde en mensgerichte zorg juist tijd-
winst oplevert. Niet de zorg zelf, maar de manier waarop
die wordt verleend, bepaalt de kwaliteit van het verblijf”

Wanneer mensgerichte zorg ontbreekt, verliest het sys-
teem de patiént of bewoner uit het oog. Dat gebeurt lang-
zaam, vaak onopzettelijk. De meeste zorgverleners kiezen
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hun werk uit een oprechte wens om te helpen. Maar een
overmatige focus op controle door directies of overheden
kan eigen initiatief en enthousiasme remmen.

Bovenal vloekt dit met een vanzelfsprekende waarheid:
alle mensen zijn verschillend, ook binnen een woonzorg-
centrum. Lieve Flour geeft talrijke voorbeelden. Zo pleit ze
voor een veel grotere plaats voor “de eigen, persoonlijke
invulling van de dag". Bewoners zijn individuen met elk hun
eigen noden en wensen; samenwonen betekent niet dat ze
één pot nat zijn.

Dit sluit nauw aan bij het concept van empowerment, dat
Flour in haar boek benadrukt. Het komt erop neer dat men-
sen, zolang ze dat willen en kunnen, mede de regie over
hun eigen leven moeten kunnen voeren.

Lieve Flour: “Dat we voor sommige dingen de hulp van
zorgverleners nodig hebben, wil niet zeggen dat zij ons le-
ven mogen overnemen. Als we niet meer mogen wat we
nog kunnen, verliezen we snel wat we nog mogen. Het al-
lerbelangrijkste is: praat meer met ons en minder over ons,
en blijf dat doen zolang het nodig is. We willen niet voor-
werp van de zorg zijn. We zijn er het onderwerp van.
Schiet niet op de zorgverleners!: In tegenstelling tot wat
sommige media schreven, is het boek geen aanklacht.
Flour schrijft met veel begrip voor de zorgverleners, die
zich met opperbeste intenties inzetten. Ze deelt rode en
gele kaarten uit, maar ook sterren en bloemen. Ze erkent
de positieve trends naar een gelijkwaardiger omgang met
senioren en ervaart die zelf in het woonzorgcentrum waar
ze verblijft.

“Schiet niet op de zorgverleners,’ zegt ze tegen medebe-
woners. “De overgrote meerderheid werkt met inzet en
toewijding en wil elke bewoner de best mogelijke zorg
geven. Maar van een woonzorgcentrum een thuis maken,
kan alleen door er samen aan te werken. Wees beleefd,
eerlijk, respectvol en dankbaar. Daar groeien we allemaal
van: zorgverleners én bewoners”

Flour illustreert haar boek bovendien met eigen tekeningen.
Het boek overstijgt de persoonlike getuigenis: In tien
hoofdstukken behandelt ze uiteenlopende aspecten van
het leven in een woonzorgcentrum en mijdt geen taboes.



Woorden als “masturbatie” en “seksspeeltjes” passeren de
revue, en ook huidhonger, intimiteit en het levenseinde ko-
men aan bod, soms nuchter, soms met humor.

Daarnaast bespreekt ze privacy, medicatie, ziekenhuisop-
names, eten en drinken, eenzaamheid, bezoek, de invloed
van familie en mantelzorgers, rechten, plichten en inspraak.
Het resultaat is een zeer volledig boek dat de belangrijkste
facetten van wonen in een woonzorgcentrum kritisch en op-
bouwend behandelt. Flour baseert zich niet alleen op haar
ervaring, maar ook op degelijk onderzoek, zodat haar inzich-
ten breder toepasbaar zijn.

Outro

Ik werd kamer 235, Leven in een woonzorgcentrum en hoe
het anders kan verscheen in juni bij Politeia en is inmiddels
aan een tweede druk toe.

Edgard Eeckman is voorzitter van vzw Patient Empower-
ment en werkte mee aan het boek. Hij studeerde commu-
nicatiewetenschappen aan de VUB, is doctor in media- en
communicatiestudies, gastprofessor over Patient Empower-
ment en publiceerde meerdere boeken over communicatie,
communicatie in de zorg en Patient Empowerment. Hij is
ook creatief actief: www.edgard.be.:

Boek De Rimpelrevolutie: Van juli 2026 tot juni 2027
brengt auteur, acteur en regisseur Edgard Eeckman zijn
cabareteske theatermonoloog De Rimpelrevolutie, Moord
en doodslag in het woonzorgcentrum. Het thema sluit vol-
ledig aan bij het boek.

Tijdens de voorstelling komt de 69-jarige Eeckman aan
het woord als grote leider van een omwenteling waarbij
senioren de macht grijpen in onze samenleving. Op lu-
dieke maar nooit vrijblijvende wijze neemt hij maatschap-
pelijke vooroordelen over ouder worden op de korrel. De
temperamentvolle senioren van woonzorgcentrum Villa
Obscura geven extravagant hun weerstand te kennen,
zodat hun boodschap niet misbegrepen kan worden.

De voorstelling kan nu al geboekt worden via Slagmeul-
dersPodiumCreaties@proximus.be.
Meer info: www.edgard.be.
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